
Biesboschcrossings
1944-1945

‘We moeten oversteken want links van ons hebben de Duitsers hun 
wachtpost. We horen ze met elkaar praten, dus moeten we zo stil 
mogelijk passeren. Ik trek zeer langzaam de riemen door het water, 
de stroom moet het meeste doen. Gelukkig lukt dit zonder gezien of 
gehoord te worden. Dit gevaarlijke punt zijn we gepasseerd, maar dit 
is nog maar het begin van een gevaarlijke tocht die 2,5 uur duurt. We 
vervolgen onze tocht, totdat we plotseling een bootje zien en Aaike 
een paar vuurschoten afvuurt uit zijn stengun. Dan wort het beangsti-
gend stil. Maar dan ineens worden er lichtkogels afgeschoten door de 
Duitsers en het lijkt wel klaarlichte dag. We trekken ons gespannen 
terug in het riet waar we zo’n anderhalf uur hebben gewacht voordat 
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we weer verder durfden varen.’

Dit is een stukje uit het boek ‘Biesbosch Crossings 1944-1945’ wat 
mijn overgroot opa Piet van Den Hoek heeft geschreven. Dit boek 
gaat over de crossings in de Biesbosch 1944-1945. In de tweede we-
reldoorlog was mijn overgroot opa verzetsstrijder die met andere 
mannen de crossings in de Biesbosch deed. Zij brachten spullen en 
mensen van bezet naar bevrijd gebied. Deze tochten waren erg ge-
vaarlijk. Voor zijn inzet heeft hij de Militaire Willemsorde ontvangen. 
Mijn overgroot opa is op 12 februari 2015 overleden, maar ik vind het 
belangrijk dat het verhaal over zijn verzet nooit vergeten wordt. 


